
Ossip Zadkine (Vitebsk 1888 - Parijs 1967) 

Le Bal du 14 juillet, 1922
Gouache, aquarel en potlood op papier

683 × 524 mm

Gesigneerd Zadkine (linksonder) en gesigneerd en gedateerd Zadkine 22. (rechtsonder)
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Artist description:
Ossip Zadkine, geboren als: Yossel Aronovich Tsadkin (Vitebsk (Wit-Rusland), 28 januari 1888– Parijs,

25 november 1967) was een Franse beeldend kunstenaar van Wit-Russische komaf. Hij is vooral
bekend geworden als beeldhouwer, maar hij laat ook een belangrijk oeuvre na van gouaches en litho's.



Zadkine was de zoon van een Joods/Wit-Russische vader, Ephime Zadkine (docent klassieke talen in
Smolensk), en een moeder van Schotse afkomst, Sophie Lester.

In 1905 stuurde zijn vader hem naar Engeland waar hij onder meer verbleef bij een neef van zijn
moeder. Vanaf het najaar van 1908 volgde hij lessen aan de Arts and Crafts School in Londen. Vanaf
oktober 1909 vestigde hij zich in Parijs. Hij ontmoette er onder meer Léger, Archipenko en Chagall en

raakte bevriend met Modigliani.

Begin 1915 meldde hij zich als vrijwilliger en diende in het Franse leger als soldaat-brancardier. Eind
1917 raakte hij gewond bij een gasaanval. Rond 1918 verkreeg hij de Franse nationaliteit en in 1920
huwde Zadkine de kunstenares Valentine Prax. Getuige bij het huwelijk was de uit Japan afkomstige

kunstenaar Foujita. In 1928 verhuisden zij naar de Rue d'Assas 100, waar Zadkine beschikte over een
atelier en een tuin.

Vanaf 1918 werd zijn werk sterk beïnvloed door het kubisme. Heel geleidelijk verliet hij na 1926 deze
kubistische lijn om een eigen stijl te ontwikkelen die sterk werd geïnspireerd door de primitieve kunst.

Tijdens het interbellum nam Zadkine deel aan talloze tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Op advies van Amerikaanse vrienden vluchtte Zadkine, zonder echtgenote, in 1941 met een visum voor
Spanje vanuit Lissabon naar de Verenigde Staten. Hij verbleef gedurende de rest van de Tweede
Wereldoorlog in New York en had een atelier in Charles Street. In 1942 nam Zadkine met andere

ballingen (Fernand Léger, Max Ernst en Marc Chagall) deel aan de groepstentoonstelling "Artists in
Exile" bij Galerie Pierre Matisse. Hij ontmoette veel Parijzenaars zoals Jacques Lipchitz, André

Masson, Amédée Ozenfant en Antoine de Saint-Exupéry. Hij gaf beeldhouwlessen aan de Art Students
League of New York en gaf in 1945 een zomercursus aan het Black Mountain College in North

Carolina.

In 1946 keerde Zadkine terug naar Frankrijk. Hij opende in Parijs The Ossip Zadkine Studio of Modern
Sculpture and Drawing aan de Rue Notre-Dame-des-Champs, vooral gericht op Amerikaanse

studenten. In 1947 betrok hij weer zijn atelier aan de Rue d'Assas en ging lesgeven aan de Académie
de la Grande Chaumière. Honderden kunstenaars kregen daar les van hem (onder anderen Jan

Wolkers, in 1957


